
Liturgie Goede Vrijdag avonddienst vrijdag 18 april 2025 
 

Beste broeders en zusters, Op Goede Vrijdag staan wij aan de voet van het kruis. Zijn wij 
door het Evangelie getuige van het onuitsprekelijk bitter lijden en sterven van onze Heiland. 
Horen wij Hem roepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Het is één van 
de meest aangrijpende en geheimenisvolle momenten uit Jezus’ weg. Tegelijk bevat het een 
diepe troost; een troost die zo mooi in ons Avondmaalsformulier onder woorden wordt 
gebracht: “Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de 
allerdiepste smaad en angst der hel, toen Hij met luide stem riep: “Mijn God! Mijn God! 
Waarom hebt U Mij verlaten?’ opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem 
verlaten zouden worden. Bid dat het ons tot troost zal zijn. Tot vrijdagavond, B.A. Belder 
Liturgie 18 april 2025 – avonddienst Goede Vrijdag 
Aanvangslied: Weerklank 145: 1 en 3– “Ik wil mij gaan vertroosten” 
Votum en groet    
Zingen: Psalm 40: 3 en 6 (Weerklank) 
Geloofsbelijdenis 
Hemelhoog 209: 1, 2 en 3 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33 – 56   
Zingen: Psalm 22: 1 en 4 
Verkondiging: Markus 27: 46 – ‘Van God verlaten, opdat wij nooit van Hem verlaten zijn’ 
Zingen: Weerklank 157: : 1, 2, 6 en 7 – “O hoofd vol bloed en wonden” 
Gebed   
Zingen: Psalm 22: 12 
Zegen   
 


