Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 20 april 2025

Beste broeders en zusters, Zondag is het Pasen — De Here is opgestaan! Nadat het duister en
donker is geworden, heeft God de Vader het licht ontstoken. God dank! De schepping is niet
overgeleverd aan de duistere krachten en machten van deze wereld. In het Evangelie komt
die boodschap op een overweldigende wijze tot ons: een aardbeving, een engel die de steen
van voor het graf wegrolt, de soldaten die als doden waren. De vrouwen, zij hebben het met
eigen ogen gezien. Ja, als zij zich haasten om de blijde boodschap van de engel naar de
discipelen, komt de opgestane Jezus hen zelf tegemoet. Wat moet dat een onbeschrijflijk
weerzien zijn. Zondag komt Hij ons weer tegemoet — Hij is van gisteren, vandaag en morgen.
Om ook ons tot leven te wekken. Bid dat wij Hem mogen ontmoeten en Hij ons hart en leven
vult met het nieuwe door Hem verworven leven! De Here is opgestaan! Halleluja! Ik wens u
en jou een gezegend Pasen. B.A. Belder

Liturgie 20 april 2025 — morgendienst 1e Paasdag

Organist:  Sjoerd Luijendijk

Voorganger: ds. Belder

Aanvangslied: Hemelhoog 171: 1, 2 en 3 — “Geprezen zij de Heer”

Votum en groet

Zingen: Psalm 118: 11

Lezing van de wet

Weerklank: 170: 1 en 2 - “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”
Gebed

Kindermoment — BB

Kinderlied: Hemelhoog 202: 1, 2 en 3 - “Uw genade is mij genoeg” (piano: Wilma de Haan)
Schriftlezing: Matthels 28: 1 — 10

Zingen: Psalm 22: 10 en 11 (Weerklank)

Verkondiging: Matthelis 28: 1 — 10 — Pasen: de opwekking van de gekruisigde
Zingen: Psalm42:3en 5

Gebed

Zingen: Hemelhoog 200: 1 en 2 — U zij de Glorie

Zegen



